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Van de voorzitter 
De voorraad tweedehands goederen in de hal begint nu toch aardig minder te worden. Sinds december zijn 

er 44 dozen opgehaald, maar doordat er geen container verscheept is in de eerste maanden van  het jaar 

komen deze dozen rond Pasen aan in de Dominicaanse Republiek. 

Henny  moet daardoor ook steeds vaker ‘nee’ verkopen omdat ook daar de voorraad bijna op is. Deze keer is 

er ook weer muesli aangekocht en ingepakt en doordat er grote vraag is naar stoma-materiaal is het bestuur 

bezig om ook dat aan te kopen. Financieel loopt het dus aardig goed. Mede door wederom een behoorlijke 

bijdrage van de goede doelenwinkel ‘De Oude Kassa’ in Veenendaal. Naast alle andere giften zijn we daar erg 

blij mee. Henny is al behoorlijk aan het sparen voor de vervanging van de ambulance. Als er vanuit de 

donateurs ook mensen zijn die speciaal voor dat doel ook een gift willen doen, dan kan dat. Vermeld dat dan 

op het bankafschrift. Het bestuur heeft besloten dat de stichting zelf dan ook een aanvullende donatie te 

doen, mocht dit nog nodig zijn. Verder hopen we deze zomer weer een inloopmiddag te organiseren, al is de 

datum nog niet bekend. Als alles meezit hoopt Henny en ook Domingo naar Nederland af te reizen. We 

houden u op de hoogte. 

Jaap van Deelen 

 
Bericht van stichting Candida Minaya 
Het nieuwe jaar zijn we goed begonnen! 

De kliniek is nu 24 uur per dag open en er is altijd een arts aanwezig. Dat is een geweldige vooruitgang voor 

de gemeenschap, men hoeft nu niet meer bij nacht en ontij over de onverlichte wegen naar de stad. Ook 

worden de patiënten in de kliniek opgenomen. De cardioloog komt iedere dag als er patiënten zijn en de 

tandarts 3 middagen per week. Ook wordt er dankbaar gebruik gemaakt van het laboratorium. In de 

apotheek is het nu ook drukker en ongemerkt zijn we nu ook meer uren per week open…. Er wordt aan onze 

kant hard gespaard voor de vervanging van de ziekenauto. Het geld wat de inhoud van de dozen opbrengen, 

wordt nu daarvoor gebruikt. Helaas hebben we nog geen koper voor de oude ziekenauto, maar we blijven 

zoeken. Het bestuur van de Bocas Sanas is er weer geweest, dit jaar hebben ze een evaluatie opgemaakt, 

om te zien wat het resultaat is van 6 jaar intensieve mondhygiëne en verzorging van het gebit onder de 

schooljeugd. We hebben het weer heel gezellig gehad, mooi en goed werk wordt er door hen verricht. 

Inmiddels hebben we weer overstromingen gehad aan de noordkust, door zware regenval, na een grote tijd 

van droogte. Onze stichting heeft gelukkig een beetje kunnen helpen door dozen te vullen met kleding, 

schoenen en beddengoed. Helaas zijn zo’n 3500 gezinnen dakloos geworden. Buren, familie en dorpsgenoten 

zorgden z.s.m. voor opvang. Het is hier uithuilen en opnieuw beginnen, vaak vind men later stukken van hun 

huis terug in de rivieren. Inmiddels zitten we in de paasweek en hebben ook de kinderen hier 1 week 

vakantie, maandag worden ze weer op school verwacht. De regen wordt nu afgewisseld door de zon. Wel een 

fijn klimaat. We hopen dat deze week 44 dozen vanuit Nederland aankomen…. Dan kunnen we weer veel 

mensen blij maken met o.a. stoma-materiaal en pampers, helaas moeten we nu al weken ‘nee’ verkopen. Hier 

komen er ook steeds meer kankerpatiënten bij, vaak zelfs jonge mensen met darmkanker. We zijn heel 

dankbaar dat we hen kunnen helpen in hun vaak moeilijke strijd, hier zijn we medisch lang niet zover als in 

Nederland. Als er geen stoma-materiaal is, dan vinden er vaak mensonterende situaties plaats. 

 

Samen met jullie hulp kunnen we een zonnetje zijn in Maimon en we hopen dat we dat nog lang kunnen doen! 



 

Bedankt allemaal, jullie zijn goud waard! 

We weten nog niet wanneer we naar Nederland komen, maar als dat bekend is zal dat zeker voor een 

uitnodiging voor u zorgen.  

Vanuit Maimon en namens Maimon een warme en hartelijke groet voor u allen!  

Domingo en Henny 

 

Hartelijk dank voor alle donaties! 
Het jaar 2014 is inmiddels al weer geruime tijd voorbij en de financiële verantwoording is klaar. Dit is dan 

ook een moment om even stil te staan bij alle giften, die we het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen. 

Hiervoor willen we u hartelijk dank zeggen! Het is geweldig om deze betrokkenheid te ervaren en alle 

giften, groot en klein, te mogen ontvangen. Met deze giften kunnen we ons werk, met z’n allen, voortzetten 

en hebben we veel goed werk kunnen verzetten voor de mensen in de regio Maimon. 

Zonder deze betrokkenheid en alle giften en donaties kunnen we dit niet doen. We hopen in 2015 ook op uw 

steun te mogen rekenen. 

Nogmaals hartelijk dank, namens Stichting Zon voor Maimon, maar zeker ook namens de mensen in Maimon. 

 

 
 

Financiële verantwoording 2014 
In 2014 heeft Zon voor Maimon bijna €23.000,- aan giften en via acties mogen ontvangen. We zijn hier erg 

dankbaar voor, want met dit grote en mooie bedrag hebben we veel dozen kunnen versturen naar Maimon. 

Het versturen van de dozen kost inmiddels ongeveer €100,- per doos en afgelopen jaar heeft dat ruim 

€14.000,- gekost. In veel van deze dozen heeft voeding gezeten, waar de inwoners van Maimon dankbaar 

gebruik van hebben gemaakt. Dit is echt een verrijking van hun voedingspatroon en soms worden er ook wat 

extraatjes verstuurd, zoals pepernoten/speculaas rondom Sinterklaas/Kerst. De voeding heeft de Stichting 

bijna €1.500,- gekost. Zoals bekend krijgt Henny een vergoeding voor haar werkzaamheden voor de 

Stichting aldaar. De overige kosten zijn voor onze Stichting, zoals b.v. de kosten van de bank, gas, licht, 

water, onze inloopmiddag en de kosten van ons pand. Totaal was dit bijna €5.500,-. Dit is een groot bedrag, 

echter de grootste kostenpost (kosten pand, bijna €4.000,-) komt rechtstreeks als gift terug naar de 

Stichting. We zijn de eigenaar van het pand daarvoor zeer erkentelijk en dankbaar. 

De Stichting heeft in 2014 bijna net zoveel uitgegeven als dat er aan inkomsten zijn binnen gekomen. In 

2015 hopen we op dezelfde wijze door te kunnen gaan. Henny heeft ons gevraagd om uit te kijken naar 

stoma-materiaal en we zijn momenteel aan het onderzoeken hoe en waar we dit het beste kunnen 

aanschaffen. Indien dit aangeschaft wordt, kan dit betekenen dat er dan misschien wat minder voeding 

verstuurd kan gaan worden. Ook overweegt de Stichting een donatie te doen aan de Stichting in Maimon, 

ter ondersteuning bij de aanschaf van een nieuwe ambulance aldaar.  

We hopen in 2015 ook op uw steun te mogen blijven rekenen en willen u daarvoor hartelijk danken. De 

financiële verantwoording is ook terug te vinden op de site.       

 
 
 



 
Een bezoek aan “de winkel van Ginkel” in Maimon 
Afgelopen  januari zijn wij weer in Maimon geweest. Om te genieten van het klimaat en de Bachatamuziek, 

en tevens om Henny weer eens te bezoeken en natuurlijk wat spulletjes mee te nemen voor de mensen. Het 

was immers alweer 1,5 jaar geleden dat we in Maimon waren. 

Fijn om te zien dat de kliniek weer in gebruik is genomen, en dat er nog steeds veel aanloop bij de apotheek  

is. Wij hebben de winkel/apotheek vanaf nu “de winkel van Ginkel” genoemd, omdat de mensen werkelijk van 

alles bij Henny komen halen. Van ordners en pennen, tot stoma-materiaal, medicijnen, broeken en 

keukengerei: je kan het zo gek niet bedenken. Leuk om te zien dat de mensen er zo blij mee zijn! 

Veel mensen, maar vooral de kinderen, zijn altijd blij om Henny te zien. Ondanks de armoede kan Henny 

toch zo de mensen blij maken met kleine dingen. Allemaal dankzij “Zon voor Maimon”! 

Tijdens ons bezoek zagen we dat Henny aan het breien was. Voor babymutsjes, sokjes en dekentjes voor in 

de wieg of op de grond. Dat bracht mij op het idee om onze oma, die graag wil breien maar nooit weet voor 

wie, te vragen of ze wil breien voor “Zon voor Maimon”. 

Gewapend met een zak wol van Zeeman zijn we na de vakantie naar oma toe gegaan. En ja hoor, inmiddels is 

ze flink aan de slag gegaan. Helaas zijn babymutsjes en sokjes te klein voor haar, dat kan ze niet meer goed 

zien. Ze is ook pas 91 jaar….  

Haar vriendin, die een paar kamers verderop woont, (Woonzorgcentrum Houthage in Den Haag) doet 

inmiddels ook mee. Zo zijn ze samen bijna de hele dag bezig voor “Zon voor Maimon” en het is nog  gezellig 

ook. Zie foto hieronder: mevrouw den Reijer en mevrouw Mewisse.  

Nancy & Evert Sterk 

 
              

Lopende acties  

Verzamelen en verzending hulpgoederen 

Spullen die in Maimon erg nodig zijn: kleding, schoenen, haaraccessoires, keukenspullen, pampers, 

incontinentiemateriaal, stoma-materiaal, potloden, pennen, schriften, handdoeken, lakens, kralen, knopen, 

klein speelgoed, bestek en voeding. Voor lijst gevraagde goederen zie ook www.zonvoormaimon.nl. Voor het 

bezorgen van goederen zijn we iedere eerste dinsdag van de maand open vanaf 19.30 uur aan de Nieuweweg 

Noord 314 / 4 in Veenendaal. Naast goederen blijven ook uw giften van harte welkom om door te kunnen 

gaan met het verzenden van de gevulde dozen. 

 
Contactgegevens 

Stichting Zon voor Maimon 

Barneveldsestraat 14, 3925 MJ Scherpenzeel,  

Tel.nr. 033 – 277 38 21  

Mailadres: info@zonvoormaimon.nl 

Website: www.zonvoormaimon.nl 

Kamer van Koophandel nr. 55906850 

Rekeningnummer NL24 ABNA 058.09.52.916 Scherpenzeel 

 

NB Het staat u vrij om deze nieuwsbrief te verspreiden onder uw familie, vrienden en kennissen. 

Wilt u als uw contactgegevens veranderen deze graag even aan ons doorgeven. 

NB wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen laat het ons weten via de mail. 

http://www.zonvoormaimon.nl/

